
Theo van Teijlingen: Soup & Songs 
 
Ontmoeting rondom een maaltijd (Soup) en de inspirerende teksten (Songs) op 
donderdagavond 20 februari in het Geerteshuis te Kloetinge. 
 
Vanaf 18.15 uur staat de deur open in deze ”grootste huiskamer van Kloetinge” 
en dan is er om 18.30 uur een maaltijd met goedgevulde soep en stevig broden. 
Na de soep is er een natuurlijk tijd voor koffie of thee. Dan maken we ons op voor 
een luisterliedjesconcert van troubadour Theo van Teijlingen uit Goes. Hij bezingt 
het leven en vertelt verhalen. Troostend, soms met scherpe randjes, inspirerend 
en zo geeft deze troubadour gedachten mee om over na te denken. Na het 
optreden is er nog tijd om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. 
 
Theo is al jaren actief voor Stichting de Figurant. Hun bekendste project is het 
kindertehuis Amecet, opgezet door (zus) Els van Teijlingen, in Uganda. Theo 
brengt zijn Songs belangeloos voor ons en daarom gaat ook “de hoed rond” 
tijdens deze avond voor het mooie werk van Amecet. 
 
Keek op de preek 
Op dinsdag 25 februari zal er weer de gelegenheid zijn om na te  praten over de 
dienst, in het bijzonder de preek van zondag 23 januari. Het nagesprek begint om 
10 uur in het Geerteshuis, onder het genot van een kop koffie of thee.  Tot 
ongeveer half 12. Van harte welkom! 
 
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: 
nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
De nieuwsbrief is ook digitaal te vinden in de Geerteskerk-app 

 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 16 februari 2025 
voorganger: ds. J. Schellevis uit Goes  
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
diaken van dienst: Rennie Naafs 
lector: Reanne Vlaming 
organist: Mariëtte Everse 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Niek Walhout 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Was Gott tut das ist wohlgetan- J.P. Kellner 
• Welkom 
(We gaan staan) 
• Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5  De vreugde voert ons naar dit huis 
• Drempelgebed 
• Bemoediging:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
• Groet: 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 
(We gaan zitten) 

 
• Korte introductie en filmpje Happy 02 – Pharell Williams 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299e Heer ontferm u 
• Gloria  
• Zingen: Psalm 150: 1 en 2  Loof God, loof hem overal 

 
DIENST VAN HET WOORD 
• Gebed 
 
 
 

mailto:nieuwsbrief@pknkloetinge.nl


 
• Moment met de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we 

“Een oud boek” 
 

Doe het boek maar open, want dat boek gaat over God. 
Over mensen met hun vragen, hun geloof en hun verdriet. 
Over zoveel mooie dagen, hun geluk en hoogste lied. 
’t Is een boek voor heel je leven, stap voor stap ga je op reis. 
En geniet van de verhalen, want zo wordt je langzaam wijs. 

 
• Lezing: Jeremia 17: 5-10 (lector) 
• Lezing: Lucas 6: 17-26 
• Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3  Wij leven van de wind 
• Filmpje: Geluk van Toon Hermans 
• Preek 
• Orgelspel:  
• Zingen: Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 5  Niet als een storm, als een vloed 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is 
bestemd voor: Binnenlands diaconaat:  Omzien naar gevangenen. 
Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons 
niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken 
aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, 
maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  
Meer lezen?  kerkinactie.nl/gevangenen   
Kijk ook op protestantsekerk.nl/paasgroeten 
 
• Teken van hoop 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 1000: 1, 2, 3, 4 en 5  Wij zagen hoe het spoor van God 
• Zegen  

 
 
• Postludium:  
 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 
De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds 
 
 
Komende zondag, 23 februari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda: 
di.     18 febr 10u workshop Jacomien Marinussen.  
doe. 19 febr  19.30u gesprekskring over Moderne profeten. 
do.   20 febr 18.30u Soup & Songs van Theo van Teijlingen. 
 
Workshop. 
Op dinsdagmorgen 18 februari zal Jacomien Marinussen een workshop 
over rouw en verlies verzorgen voor de medewerkers van de pastoraatgroep. 
Ook anderen zijn welkom, wel graag even aanmelden vooraf bij Janneke 
Herweijer 
(06-47410756). Het begint om 10 uur in het Geerteshuis.  
 
Gesprekskring ‘Moderne Profeten’. 
Op woensdag 19 februari om 19.30 uur vervolgen we onze avonden over de 
‘Moderne Profeten’ in het Geerteshuis. Op deze avond verdiepen we ons in het 
gedachtegoed van een Deense filosoof uit de 19e eeuw: Soren Kierkegaard. Zijn 
leven en werk stellen weer hele andere vragen aan ons dan Henri Nouwen of 
Majoor Bosshardt. Ongetwijfeld zal het weer aanleiding geven voor een boeiend 
gesprek 
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