Koken in Kloetinge start weer!

12 maart om 17.30uur! In de bijzondere sfeer van de Geerteskerk is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, samen te koken en te eten. Kookervaring is niet vereist. Het menu
wordt van tevoren bedacht door Mariska en ingekocht. leder kan daarbij zijn eigen taak
kiezen. Bij de maaltijd vinden vaak bijzondere gesprekken plaats. Deelname is voor ieder
die mee wil koken en eten. De kosten bedragen € 12,- per persoon. Opgeven vooraf is
noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloetinge@outlook.com .

Lessons & Lamentations

Het is al een jarenlange kersttraditie dat in de week voor kerst Kamerkoor Musica Cordis
een concert geeft van Lessons & Carols. Dit jaar komt daar een vervolg op rondom Pasen.
Ook nu valt die eer te beurt aan de Blasiuskerk in Heinkenszand en onze eigen
Geerteskerk in Kloetinge. Op 16 maart 2024 in de Geerteskerk: " a Festival of Lessons &
Lamentations ", aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Bijbellezingen passend bij de
lijdensweek worden muzikaal uitgebeeld in koorzang (waaronder de processieliederen) en
samenzang met orgel.Er klinken werken van o.a. Mozart, Franck, Lassus en Bach.

Het koor staat onder leiding van Jan Schuurmans, organist is Rien Balkenende.De toegang
is gratis.

Duurzaamheid

Hart en Ziel Kloetinge organiseert weer een Spiritueel Café. We willen elkaar ontmoeten
om in gesprek te gaan rondom thema's die centraal staan in ons leven; zingeving,
verdieping, verwondering of de zoektocht daarnaar (vandaar: spiritueel). Dat doen we bij
voorkeur in een aantrekkelijke en warme omgeving die voor iedereen toegankelijk is
(vandaar: café ) Duurzaamheid...wat valt er onder dit hele brede onderwerp, wat kan je
zelf doen en welke dilemma’s kom je tegen bij het maken van keuzes? We bekijken een
interactieve film, maken een praatplaat en gaan natuurlijk in gesprek.

17 maart van 15.00 tot 17.00 uur bij Op “t Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21

in Kloetinge. We vragen hiervoor een bijdrage van € 7,50 (incl. koffie/thee). Opgeven kan
tot uiterlijk 14 maart bij Rian Duininck via de mail: hrm@duininckconsult.nl

Aan de basis: over het Avondmaal.

In de Geerteskerk mogen kinderen meedoen bij het Avondmaal. Niet alleen door een
stukje brood en druivensap te ontvangen, maar ze mogen ook de diakenen helpen, en
hebben een eigen taak. Ze komen daarvoor ook eerder uit de nevendienst. Het is goed om
samen met kinderen ( en ook ouders) een keer stil te staan bij de betekenis van het
Avondmaal, op een laagdrempelige manier. Dit doen we in twee bijeenkomsten in de
consistorie van de kerk op twee woensdagmiddagen: 20 maart, van 15.30 uur- tot 16.30
uur in de consistorie van de kerk. Opgave en inlichtingen bij ds. Janneke Herweijer:
predikant@pknkloetinge.nl en 06-47410756.

Nieuwsbrief/liturgie zondag 10 maart 2024
voorganger: Dhr. Theo van Teijlingen
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuizen
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HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST met als thema:
Ik ga mijn steentje bijdragen.

e Preludium
o Welkom.
e (We gaan staan)
e Zingen: Psalm 146¢: 1 en 5 Alles wat adem heft love de Here
e Drempelgebed.
e Bemoediging en Groet:
voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

e Zingen: Psalm 146¢: 6 en 7 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen
e Kyrielied gezongen door Theo

DIENST VAN HET WOORD.

o Gebed.

e Moment voor de kinderen, veertigdagentijd project
e Projectlied
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s, naar het feest van Pasen.
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- Ga de weg die God ons wijst,
i i

Hij brengt mensen samen.

Ga maar zitten en geniet, proef het goede leven.
Breek het brood en zing een lied, dit wil God ons geven.

e Lezing: Psalm 146 (lector)

e Zingen: Lied 836: 1 en 2 O Heer die onze Vader zijt
e Lezing: Johannes 6: 1-15 (lector)

e Zingen: Lied 836: 3,4 en 5 O vrede van Tiberias

o Uitleg.

e Orgelspel

e Zingen: Lied 383 Zeven was voldoende

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: Stichting de figurant Amecet. Amecet, ‘Shelter of peace’, is een
opvanghuis in Soroti, Oeganda. Dit is onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Het
opvanghuis is een plek waar verwaarloosde kinderen een nieuwe kans krijgen.
Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of lange tijd bij Amecet te
wonen. Er verblijven ook pasgeboren baby's die hun moeder zijn kwijtgeraakt bij
de bevalling. Een derde groep kinderen die wordt opgevangen zijn achtergelaten
en mishandelde kinderen die een veilige plek nodig hebben. Vaak worden zij
gebracht door de politie. Tijdens hun verblijf worden ze gevoed en krijgen ze de
juiste medicatie. Amecet is een tijdelijke schuilplaats. Voordat ze weer naar huis
kunnen, wordt bekeken of de familie in staat is om voor hun kind te verzorgen.
Nadat zij Amecet hebben verlaten worden de kinderen en families ondersteund
bij het geven van medicatie en voeding. Els van Teijlingen werkt als sinds 1999
voor dit project. Haar broer Theo, is op deze zondag de voorganger tijdens de
dienst. Meer lezen: www.amecet-childrenshome.com

e Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

e Slotlied: Lied 1010: 1 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede

e Zegenlied gezongen door Theo, de gemeente antwoordt met:
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e Postludium
e Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of
thee.

Komende zondag, 17 maart, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. M.m.v.
Judith Everse met haar harp.

Agenda

Zo.10 mrt (vanavond) 19.30u Taizé viering waaraan de cantorij zijn medewerking
zal verlenen.

Di. 12 mrt. 17.30u "Koken in Kloetinge".

Za. 16 mrt. 20.00u concert van "Musica Cordis" Lessons & Lamentations

Zo. 17 mrt. 15.00u Spiritueel Café in Hof Olmenstein.

Gesprekskring
Op woensdag 13 maart is de gesprekskring ‘Moderne profeten’, om 19.30 uur in
het Geerteshuis. We bespreken hoofdstuk 8 uit het boek van Kees van Ekris over
Angela Merkel.
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