
 
Op zoek naar een wonder? 
Zanger, theaterproducent en auteur Bastiaan Ragas geeft vrijdagavond 8 maart in 
het Geerteshuis in Kloetinge een lezing over zijn boek ‘Jezus, waarom?’ 
Ragas schreef het boek samen met predikant Ad van Nieuwpoort. We leven in 
een tijd waarin kerken worden omgebouwd tot appartementencomplexen en 
Kerstmis een familiefeest is geworden. Tegelijkertijd doen zingevingsweekenden 
en mindfullness cursussen het erg goed. De vraag is of we misschien nog steeds 
op zoek zijn naar een wonder, ‘God’ of ‘iets’? Ragas was in elk geval nog wel op 
zoek en ging in gesprek met predikant Van Nieuwpoort. Gefascineerd door de 
Bijbelse verhalen vraagt Ragas zich af wat ze ons nu nog kunnen leren. Waarom 
zijn ze geschreven en door wie? Ragas neemt zijn gehoor mee in wat hij ontdekte 
tijdens zijn zoektocht. 
De avond in het Geerteshuis begint om 20.00 uur. Toegang 10 euro, inclusief 
consumptie. Vooraf reserveren via r.koole@live.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 25 februari 2024 
voorganger: ds.  G.J. Smit uit Middelburg  
ouderling van dienst: Gerda Postma 
diaken van dienst: Harmen Schot 
lector: Reanne Vlaming 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Jan Frits Vegter 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium:  
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 25:1 en 4   Heer, ik hef mijn hart en handen 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen:  Veertigdagentijd project 
• Projectlied 
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Als je goed naar mensen kijkt, zie je iets bijzonders. 
In een mens komt God dichtbij, dat is echt een wonder!  
 
• Lezing: 1 Koningen 19 
• Zingen: Lied 544  Christus naar wie wij heten 
• Lezing: Mattheüs 17: 1-13 (lector) 
• Zingen: Lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang 
• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied 211: 1, 3 en 4  De gouden zone heft overwonnen 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is 
bestemd voor: Leger des Heils Goes. In september 2023 heeft de afdeling van Het 
Leger de Heils in Goes een nieuwe locatie aan de Oostwal geopend. Iedereen kan 
binnenlopen voor simpelweg een praatje, hulp bij problemen of voor een 
voedzame maaltijd. Eenzaamheid is de grootste gemene deler; mensen willen een 
netwerk opbouwen. De voorziening wordt voor het grootste deel draaiende 
gehouden door vrijwilligers. De aanloop groeit nog steeds, dus er wordt zeker 
voorzien in een behoefte. Dat betekent tegelijk dat er meer geld nodig is om de 
hulp die nodig is te kunnen blijven bieden. De diaconie geeft twee keer per jaar 
een gift aan het Leger des Heils en vraagt daarnaast deze week uw bijdrage in de 
vorm van de collecte. 

 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
 

• Slotlied: Lied 536  Alles wat over ons geschreven is 
• Zegen  

 
 
• Postludium 

 
• Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 
Komende zondag, 3 maart, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.  
 
Agenda 
Woe. 28 feb 19.30u vergadering College van kerkrentmeesters in de consistorie  
Do.     29 feb 13.30u vergadering Moderamen.  
 
Aan de basis: over het Avondmaal.  
In de Geerteskerk mogen kinderen meedoen bij het Avondmaal. Niet alleen door 
een stukje brood en druivensap te ontvangen, maar ze mogen ook de diakenen 
helpen, en hebben een eigen taak. Ze komen daarvoor ook eerder uit de 
nevendienst. Het is goed om samen met kinderen ( en ook ouders) een keer stil te 
staan bij de betekenis van het Avondmaal, op een laagdrempelige manier. Dit 
doen we in twee bijeenkomsten in de consistorie van de kerk op twee 
woensdagmiddagen: 6 maart en 20 maart, van 15.30 uur- tot 16.30 uur in de 
consistorie van de kerk. Opgave en inlichtingen bij ds. Janneke Herweijer: 
predikant@pknkloetinge.nl en 06-47410756. 
 
 
 
 



 
 
 


