Soup & Songs op 26 januari in het Geerteshuis in Kloetinge.

Vanaf 18.15 uur staat de deur open,en om 18.30 uur is er dan een eenvoudige
maaltijd met soep en brood.

Na de soep is er tijd voor een bak koffie of thee. Dan maken we ons op voor een 1
uur lang luisterliedjes concert van troubadour Theo van Teijlingen uit Goes.

Hij bezingt het leven en vertelt verhalen. Troostend, soms met scherpe randjes,
inspirerend en zo geeft deze troubadour gedachten mee om over na te denken.
Na zijn Nederlandstalig liedjesprogramma is er nog tijd om gezellig na te praten
onder het genot van een drankje.

Toegang tot de soepmaaltijd is een bijdrage van 10 euro (een deel hiervan gaat
naar Stichting de figurant). Opgave en inlichtingen bij Ronald Koole :
r.koole@live.nl

Meditatieve wandeling op zaterdag 3 februari Het is inmiddels een traditie : de
meditatieve winterwandeling. Juist als het buiten nog koud en vaak nat is, is het
goed om de natuur in te trekken, en met de wind om je hoofd je gedachten tot
rust te laten komen. Soms kom je juist dan tot nieuwe inzichten. Tijdens de
wandelingen worden stilte en gesprek aan de hand van een “thema voor
onderweg” afgewisseld. Je loopt in een groepje van 2 of 3 personen. De
wandeling zelf duurt een uur tot anderhalf uur. Dit keer beginnen we weer bij het
Geerteshuis en na de wandeling wacht er daar weer een kop erwtensoep op
ons.

Wanneer: zaterdag 3 februari om 10.00 uur

Start bij : Het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, 4481 AK Kloetinge

Kosten: 5 euro

Opgave en inlichtingen bij Janneke Herweijer: j.herweijer@xs4all.nl

Nieuwsbrief.
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl

Nieuwsbrief/liturgie zondag 7 januari 2024
voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Lies Walhout

diaken van dienst: Elly Vermeulen

lector: Reanne Vlaming

organist: Mariétte Everse

koster: Cor Dekker

beamer: Niek Walhout

HARTELUK WELKOM IN DEZE DIENST

e Preludium:: BWV 739 Wie Schon leuchtet der Morgenster - J.S. Bach
o Welkom.
e (We gaan staan)
e Zingen: Lied 275: 1, 2 en 4 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
e Drempelgebed.
e Bemoediging en Groet:
voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

o Gebed om ontferming, besloten met lied 299¢c Heer ontferm u
e Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4 Wij trekken in een lange stoet

DIENST VAN HET WOORD.
e Gebed.

e Lezing: Psalm 72 uit 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis (lector)
Er zou van godswege een koning komen- een koning!
Om orde te stellen op zaken: onkreukbare rechtspraak voor allen.
Opgetild de vernederden, vreemdeling geéerbiedigd, mensenrechten gewaarborgd:
van godswege een koning.


mailto:j.herweijer@xs4all.nl
mailto:nieuwsbrief@pknkloetinge.nl

Vrede de bergen de dalenvrede het graan op de akker
schoven gerechtigheid, brood op de planken der armen.
Er zou een helper, een godmens-arme, je schreeuwde om hulp,
nu is je helper gekomen, vrouwe, hier is uw helpman.
Er zou, als dauw over rozen, genezing zijn voor de zieken,
grote schoonmaak van zielen, vrijkoop van kostbaar bloed:
uittocht uit slavenhuizen, tirannen van hun tronen
een thuisland voor de ontheemden, een taal van vrede en hoop.
Wij die dit zingen, wat zullen wij hopen, huilen en smeken?
Kom toch haastig, vandaag nog, en dood zal niet meer zijn
e Zingen: Psalm 72a Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
(refrein allen, voorzang gesproken)
e Lezing: Matthels 2: 1-12 (lector)
e Zingen: Lied 518: 1, 2 en 3 Hoe helder staat de morgenster
e QOverweging.
e Orgelspel: Inleiding op lied 527 - Arie. J. Keijzer
e Zingen: Lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

e Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: Stichting Focus2. Focus Twee is een stichting die zich richt op mensen
in Burkina Faso (West-Afrika) die dringend behoefte hebben aan oogheelkundige hulp.
Een aantal oogartsen en operatieassistenten uit Zeeland zet zich geheel vrijwillig in
om deze mensen helpen. Daartoe wordt een viertal keren per jaar een campagne
georganiseerd om ter plekke mensen te opereren. De contacten met de plaatselijke
artsen hebben er toe geleid, dat de arts Pierre Djiguimdé op kosten van Focus 2 is
opgeleid tot oogarts. Dr. Djiguimdé is inmiddels afgestudeerd, woont weer in Burkina
Faso en toont zich een vakkundig en gespecialiseerd oogarts. Op woensdag 10 mei
2023 was dr. Pierre Djiguimdé te gast bij de familie Dijkhuis in Nisse. Met een
delegatie van het bestuur werd gesproken over de situatie in Burkina Faso. De zorgen
hieromtrent kon Pierre niet wegnemen. Een zorgelijke ontwikkeling vanwege
terroristisch aanvallen en terreur. Desalniettemin wist hij ons met name op het gebied
van de oogheelkunde ook goed nieuws te melden. Inmiddels zijn er 14 oogartsen in
opleiding en heeft ieder rayon zijn eigen oogarts. Dat is echt wel anders
geweest. Desondanks blijft hulp van buiten hard nodig

e Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

e Slotlied: Lied 526: 1 en 4 Juich voor de koning van de joden
e Zegen
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e Postludium: Christum wir sollen loven dich (melodie lied 516) J.G. Walther.
e Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee
en elkaar nieuwjaar te wensen

Komende zondag, 14 januari, is onze voorganger ds. R. Brand uit Goes

Agenda.

Ma. 8 jan inloopmorgen om 10.00u in het Geerteshuis.

Di. 9 jan werkgroep Pastoraat om 10.00u in het Geerteshuis.
Di. 9 jan vergadering kerkenraad om 19.30u in het Geerteshuis.

Inloopmorgen.
Chiel Jacobusse van het Zeeuws Landschap komt vertellen over zijn nieuwe boek.
ledereen is van harte welkom.

Gesprekskring op woensdag 10 januari.

Op woensdag 10 januari begint de gesprekskring weer om 19.30 uur in het
Geerteshuis.

We gaan verder met de “Moderne Profeten”en bespreken hoofdstuk 5 uit het
boek van Kees van Ekris over bisschop Muskens.



