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Voorafgaand aan de dienst speelt het kwartet van Excelsior 
Christmas Carols 
 

Samenzang: Lied 483: Stille Nacht en Lied 473: Er is een roos 
ontloken. 
 

Woord van welkom 
 

Zingen : Lied 477: Komt allen tezamen 1, 2 en 4 
 

Bemoediging en groet 
Voorganger : Wij zijn bij elkaar in de Naam van God 
                        die hemel en aarde gemaakt heeft, 
                        nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem. 
Gemeente:     Hier zijn wij God, wij zoeken U. 
Voorganger:  Vriendschap en vrede van God, voor jullie,                         

voor ieder hier aanwezig, voor mensen overal op de 
wereld.   

Gemeente: Amen. 
 

Drempelgebed 
 

Gedicht : ‘Ik zoek een land’ van Henk Jongerius 
 

Ik zoek een land waar vrede is, 
Waar haat en nijd verdwenen is 
En waar de mensen hand in hand 
Tezamen leven in dat land. 
 
 
Ik zoek een stad waar vrede is, 
Waar eenzaamheid te dragen is 
En waar de mensen zorgen dat 
Er niemand doodloopt in die 
stad. 

 

Ik zoek een huis waar vrede is, 
Die ons een weg tot leven is 
En die mensen op doet staan 
De handen aan de ploeg te 
slaan. 
 
Ik zoek een land dat niet bestaat 
Een droom die haast verborgen gaat; 
Een stad, een huis, een luchtkasteel, 
O God, vraag ik misschien te veel? 

 

Muzikaal intermezzo ( Excelsior)  
 

Gebed 
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Zingen: Lied 476: 1 en 2 
 

Lezing: Lucas 2: 1-7  
 

Zingen: Lied 505: 1 In de nacht gekomen 
 

Lezing: Lucas 2: 8-14  
 

Zingen : Lied 505: 2  
 

Lezing : Lucas 2:15-20 
 

“Dat verandert alles”, monoloog van een herder.  
 

Zingen : lied 505: 3 
 

Overweging 
 

Orgelspel : Stille nacht               Jan Zwart 
 

Zingen : Lied 486 : 1, 2 en 4 
 

Inzameling der gaven, de diaconiecollecte is bestemd voor 
KIA Kinderen in de knel Oekraïne 

 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de 
mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en 
de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in 
Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige 
plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te 
blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale 
plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen 
en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk 
in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
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Orgelspel tijdens collecte: Midden in de winternacht Koelewijn  
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met het Onze Vader.  
 

Slotlied: Lied 489 : 1 en 2 
 

Zegen: 
Moge de Glorie van God ons leven  verlichten, zodat wij vrede 
brengen waar verdeeldheid is. Moge de Eeuwige ons helpen om 
wegen te vinden die leiden naar gerechtigheid. Moge God ons 
aanmoedigen om deze aarde bewoonbaar te maken. 
De Heer zegen u en Hij behoede u, 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u 
En geve u vrede. 

Gezongen: Amen. 
 

Na  de dienst: Ere zij God  
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den 
hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, 
een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den 
hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen.

 
Postludium : Het koperkwartet van Excelsior speelt Christmas Carols.  
 
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om na te praten en 
om een glas glühwein of een kop warme chocolademelk te drinken in 
het koor van de kerk. 
                                Een gezegend kerstfeest! 


