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Samenzang: Excelsior ( om 9.50 uur)  
 

Lied 473 Er is een roos ontloken  
 

 
 

2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 

3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 
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Lied 476 Nu zijt wellekome , 1, 3 en 4 
 

 
 

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 

 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
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Lied 478 Kom, verwondert u hier mensen, 1 en 4  

 
 

4. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
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Welkom (ouderling van dienst) 
 

Zingen : Lied 477: 1 en 3 (Excelsior) 

   
 

3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Drempelgebed 
 

Begroeting  
Voorganger:  Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop 

die in ons is, en aan de liefde die ons draagt; 
Als een zichtbaar teken van geloof, 
En als een vreugdevolle bemoediging voor ons leven. 
Dragen wij deze dienst op aan God, 
Die alles in allen is. 
Vrede zij u. 
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Gemeente:  De wereld zij vrede 
 
Zingen : lied 489 ( orgel): 1 en 2 

 
 

2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebed besloten met gezongen kyrie ( 299d) 
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Glorialied: Lied 506 : 1, 2 en 4 ( orgel)   
 

 
 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
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waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

De adventskaarsen worden aan gestoken 
 

Project voor de kinderen met projectlied 
 

 
 

Nu de tijd is aangebroken 
van de koning in de stal, 
durven mensen weer te dromen 
dat de vrede komen zal. 
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Verhaal voor de kinderen door Jenny Kole : Mol en het glimfeest.  
 

Gebed 
 

Lezing : Johannes 1: 1-14 
 

Zingen : Lied 488 ( orgel) : 1, 2 en 5 

 
 

2. Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 

5. Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

 

Overweging 
 

Excelsior speelt ‘ I Wonder as I Wander’ van  Ray Bowes  
 

Zingen: lied 494 ( Excelsior)  
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2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

3. Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 

 

Inzameling der gaven tijdens  orgelspel 
De diaconiecollecte is bestemd voor :  KIA Kinderen in de knel, 
Oekraïne.  
 

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de 
mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog 
en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de 
jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek 
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om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. 
Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in 
getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun 
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in 
Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 

 

Dankgebed, stil gebed, besloten met ‘Onze Vader’ 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Slotlied: Lied 486 : 1, 2 en 4 ( Excelsior)  
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2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 

4. Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 

Zegen:   
Moge de Glorie van God ons leven verlichten, zodat wij samen 
met de engelen lichtdragers van Christus worden. Mogen onze 
liederen ons en anderen uittillen boven alles wat donker is. 
Moge de Eeuwige onze droefheid veranderen in vreugde en onze 
wanhoop in hoop. De Heer zegene u en Hij behoede u, de Heer 
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer 
verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. 

 

Gemeente : Amen ( gezongen)  
 

Na de dienst zingen we : Ere zij God (orgelspel) 
 
Postludium ( Excelsior) 
 


