
Koken in Kloetinge
Op dinsdag 14 november is er weer ‘koken in Kloetinge”. In de bijzondere sfeer van de
Geerteskerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te koken en te eten.
Kookervaring is niet vereist. Het menu wordt van tevoren bedacht door Mariska en
ingekocht. Ieder kan daarbij zijn eigen taak kiezen. Bij de maaltijd vinden vaak bijzondere
gesprekken plaats. Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. De kosten bedragen
€ 12,- per persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer:
kokeninkloetinge@outlook.com . Het begint om 17.30 u.

25 november: herdenkingsmiddag

Voorafgaand aan de zondag, waarop in de Geerteskerk de overledenen worden herdacht,
staan de deuren van de kerk open op zaterdagmiddag 25 november vanaf 15.00 uur.

Hart & Ziel Kloetinge wil in samenwerking met de Geerteskerk op deze middag een plek
bieden voor iedereen om stil te staan bij een geliefd persoon, die wordt gemist.

Er is tijd en ruimte voor rust, voor bezinning en om een kaarsje aan te steken. Er zal rustige
live -muziek zijn en er worden tussendoor gedichten voorgedragen.

Uitnodiging:
Wij zijn blij u dit jaar weer te kunnen uitnodigen voor een feestelijke adventsviering met
maaltijd in het Geerteshuis.
Op vrijdag 8 december vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten,
om samen te zingen en te luisteren naar een bijzonder kerstverhaal. En natuurlijk ook om
samen te genieten van een heerlijke maaltijd die tot ongeveer 19.00 uur duurt.
U kunt zich vanaf zondag 12 november tot uiterlijk 1 december op de volgende manier
aanmelden voor deze adventsviering:
1. Via de intekenlijsten bij de in- en uitgang van kerk.
2. Via telefoon, Elly Vermeulen(06-13718475)
3. Via mail naar: diaconie@pknkloetinge.nl
Zie vanaf begin november ook de nieuwsbrief en/of de App
Voor vervoer kan worden gezorgd.
De diakenen

Nieuwsbrief/liturgie zondag 5 november 2023
voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Els Robbeson
diaken van dienst: Coby Frens
lector: Coby Frens
organist: Mariëtte Everse
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Lars Kole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

● Preludium: Liebster Jesu, wir sind hier  vers 1 en 2 - J.G. Walther
● Welkom.
● (We gaan staan)

● Zingen: Lied 274 Wij komen hier ter ere van uw naam
● Drempelgebed.
● Bemoediging en Groet:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

● Inleiding op het thema
● Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
● Zingen: Lied 304 Zing van de Vader die in den beginne

DIENST VAN HET WOORD.
● Gebed om nabijheid van Gods Geest
● Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we

Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Lezing: Psalm 65 (lector uit 150 psalmen vrij)

Mag ik uw tuin betreden wonen vlak tegen U aan?
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Veiliger op aarde Is geen plek.

Onwankelbaar
de hoog opstaande bergen rondom.

Zoals in den beginne Gij
de hoogste golven hebt bedwongen.
Zo zullen ooit de menigten bedaren
en zal tot rust komen deze wereld, en nieuw zijn.

En dan stilte zingen
zoals de wind n struikgewas en bomen ruist
zacht lachend.

Toen Gij de aarde bezocht
overstroomde Gij haar met uw rijkdommen:
korenvelden, diepe voren zachte kluiten grond
grote zomers druipende woestijnen.

Waar Gij uw voet zet bloeit het.
Al dat zingen.
Overal. Voor U.

● Zingen: Psalm 65: 1 en 2 De stilte zingt U toe o Here
● Lezing: Mattheüs 20: 1-16 (lector)
● Zingen: Lied 991: 1, 2, 3, 6 en 7 De eersten zijn de laatsten
● Overweging.
● Orgelspel: : Siciliana uit het orgelconcert van J.F. Händel
● Zingen: Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: VOEDSELBANKACTIE. Ook dit jaar houden we weer samen met
Hart & Ziel een collecte voor de voedselbank. In de vorige Op Weg kon u er al over
lezen In elk geval vragen we u op deze zondag houdbare etenswaren mee te
brengen, die we kunnen schenken aan de voedselbank, voor zover u dat nog niet
gedaan heeft in de dagen hiervoor. Zoals u waarschijnlijk wel vernomen hebt via
de media is de vraag naar levensmiddelen via de voedselbank enorm
toegenomen. Steeds meer huishoudens kunnen niet meer rondkomen van hun
inkomen!

● Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)
● Slotlied: Lied 718: 1, 2 en 4 God die leven
● Zegen

● Postludium: Liebster Jesu, sir sind hier  vers 3 en 4 - J.G. Walther

● Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 12 november, is onze voorganger mevr. drs. N. Roggeband uit Tholen.
Na de dienst is de gemeentevergadering

Agenda
Di. 7 nov 10u pastoraal overleg , Geerteshuis
Di. 7 nov 19.30u vergadering kerkenraad, Geerteshuis
Woe.8 nov 19.30u avond met contactpersonen in Geerteshuis

Inloopmorgen
Op maandag 6 november is er weer een inloopmorgen. Vanaf 10.00 uur in het
Geerteshuis. Spreker is Piet Nieuwenhuize. Hij zal ons alles vertellen over de
mosselvisserij. Iedereen van harte welkom.

Spiritueel café op 12 november
Op deze zondagmiddag zullen we in gesprek gaan rondom thema's die centraal staan in
ons leven: zingeving, verdieping, verwondering of de zoektocht daarnaar.
We bespreken levensvragen die Dirk de Wachter en Herman Finkers in korte filmpjes ons
aanreiken. Dirk de Wachter geeft antwoord op de vraag:”Moet je met elk mens goed
kunnen omgaan?” en Herman Finkers denkt na over “Heb je het lef om jezelf te zijn?”
Beide interviews geven stof tot gesprek. We ontmoeten elkaar in een aantrekkelijke en
warme omgeving die voor iedereen toegankelijk is:
Van 15.00 uur-17.00 uurOp ‘t Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21, Kloetinge.
Opgave bij Rian Duininck via de mail: hrm@duininckconsult.nl
Kosten: 7,50 (incl.koffie/thee)
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