
Lezing van Alain Verhey over zijn boek ‘de zin van ziekte’ op 26 november
Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. Het treft onszelf of
mensen om ons heen, is kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of
beheersbaar. En zolang er mensen op aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met
ziekte moeten omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke
betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte?
Theoloog Alain Verheij wordt geprezen om zijn vermogen bruggen te slaan tussen
levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd.
Op 26 november vertelt en duidt hij Bijbelverhalen die belangrijke vragen stellen en
verhelderende inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in boekhandel ‘De koperen tuin’.
Kaarten zijn  vooraf verkrijgbaar in boekhandel “De koperen tuin” en op de avond van de
lezing. Toegang: 10 euro.

Uitnodiging Adventsmaaltijd
Op dinsdag 17 december organiseert de diaconie de Adventsmaaltijd voor senioren in het
Geerteshuis. U bent welkom vanaf 15.45 uur en we denken rond 19.00 uur weer af te
ronden.
De ontmoeting staat centraal, maar we zullen ook samen zingen, luisteren naar een
kerstverhaal en natuurlijk genieten van de maaltijd.
Vervoer kan worden geregeld en met dieetwensen kan rekening worden gehouden.

Aanmelden kan vanaf zondag 1 december tot en met maandag 9 december via een
intekenlijst (bij ingang van de kerk), via mail ( diaconie@pknkloetinge.nl ) of bellen/appen
via telefoonnummer 06-13718475 

Nieuwsbrief.
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan:
nieuwsbrief@pknkloetinge.nl

Nieuwsbrief/liturgie zondag 17 november 2024
voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Peter Eversdijk
diaken van dienst: Elly Vermeulen
lector: Peter Eversdijk
organist: Mariëtte Everse
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Ronald Koole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

● Preludium: Trio in B-dur deel 1 - G.H. Stölzel
● Welkom.
● (We gaan staan)

● Zingen: Lied 274 Wij komen hier ter ere van uw naam
● Drempelgebed.
● Bemoediging en Groet:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

● Zingen: Lied 906: 1, 6 en 7 God is tegenwoordig, God is in ons midden
● Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
● Zingen: Lied 868: 1, 2 en 3 Lof zij de Heer, de almachtige

● DIENST VAN HET WOORD.
● Gebed.
● Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we

Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
● Lezing: Exodus 30: 11-16 (lector)

● Zingen: Psalm 16c ( Psalmen anders).
Hoe heb ik geworsteld, Bij u ben ik veilig,
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hoe heb ik gestreden, u schenkt mij het goede,
mijn hart was een veldslag, nu adem ik leven,
mijn oog schoot vol vuur. al zie ik de dood,
Aan wankele waarheden de last van mijn schouders
heb ik geleden, is onder uw hoede
totdat u mij vond mijn lichaam wordt licht
in mijn donkerste uur. en uw liefde is groot.
Ja, ’s nachts kwam u naast mij, Voorgoed blijft u bij mij
uw hand nam mijn hand, geluk is mijn deel
uw stem bracht mijn voeten u stroomt door mijn wezen
naar rustiger land. In u ben ik heel.

● Lezing: Marcus 12: 38 – 13: 2
● Zingen: Psalm 72a (refrein gemeente, voorzang gesproken) Voor Kleine mensen is hij

bereikbaar
● Overweging.
● Orgelspel: Trio in B-dur deel 2 Andante - G.H. Stölzel
● Zingen: Lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer
●

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: Noodhulp Libanon. Kerk in Actie is gestart met een noodhulpactie
om ontheemden in Libanon te voorzien van eten en drinken, psychosociale steun
en geld voor een tijdelijk onderkomen. Door de luchtaanvallen op
Hezbollah-doelen is een half miljoen Libanese vluchtelingen vanuit het zuiden
onderweg naar het noorden.  Het conflict tussen Israël en Hezbollah escaleert
steeds verder. Als gevolg van de luchtaanvallen in het zuiden en in de Bekavallei
zijn veel Libanezen massaal gevlucht. Dit terwijl de situatie in Libanon voor de
bevolking al dramatisch is. Door de zware economische crisis, de hyperinflatie en
de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen leeft een groot deel van de
inwoners in armoede. Nu is daar nog een oorlog bijgekomen
● Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

● Slotlied: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
● Zegen

● Postludium: Trio in B-dur deel 3 Allegro - G.H. Stölzel

● Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 24 november, Eeuwigheidszondag, zijn onze voorgangers ds.
Janneke Herweijer en ds. Rein Brand m.m.v. de cantorij

Koken
19 november om 17.30 uur organiseren wij voor het derde seizoen ‘Koken in
Kloetinge’. Met elkaar bereiden en eten we een 3 gangen menu in de prachtige
Geerteskerk. Het gaat ons om het samenzijn en samen doen. Kookervaring is
daarom niet vereist. Nieuwsgierig? Meldt u aan via
kokeninkloetinge@outlook.com.
Kosten 12 euro per persoon. (mochten de kosten een probleem zijn neem dan
contact op met info@hartenzielkloetinge.nl) 

https://nos.nl/collectie/13970/video/2538498-inwoners-libanon-massaal-op-de-vlucht-de-situatie-is-beangstigend

