
Koken in Kloetinge

Op dinsdag 14 november is er weer ‘koken in Kloetinge”. In de bijzondere sfeer
van de Geerteskerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te koken en
te eten. Kookervaring is niet vereist. Het menu wordt van tevoren bedacht door
Mariska en ingekocht. Ieder kan daarbij zijn eigen taak kiezen. Bij de maaltijd
vinden vaak bijzondere gesprekken plaats. Deelname is voor ieder die mee wil
koken en eten. De kosten bedragen € 12,- per persoon. Opgeven vooraf is
noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloetinge@outlook.com . Het
begint om 17.30 uur.

Nieuwsbrief/liturgie zondag 29 oktober 2023
voorganger: ds. G. Sinke uit Burgh Haamstede
ouderling van dienst: Lies Walhout
diaken van dienst: Rennie Naafs
lector: Jannie de Witte
organist: Niels Eversdijk
koster: Ab Lokerse
beamer: Ronald Koole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

● Preludium: Ein' feste Burg ist unser Gott (BWV 720) - Johann Sebastian Bach
● Welkom.
● (We gaan staan)

● Zingen: Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
● Drempelgebed.
● Bemoediging en Groet:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

● Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
● Zingen: Lied 905: 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden

DIENST VAN HET WOORD.
● Gebed om nabijheid van Gods Geest.
● Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we

Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
● Lezing: Deuteronomium 6: 1-9 (lector)
● Zingen: Psalm 1 Gezegend hij, die in der bozen raad
● Lezing: Mattheüs 22: 34-46
● Zingen: Lied 320 Wie oren om te horen heeft
● Overweging.



● Orgelspel: Erhalt uns Herr, bei deinem Wort (BuxWV 185) - Dietrich Buxtehude
● Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 4 Liefde, eenmaal uitgesproken

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: Pauluskerk Rotterdam Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op
voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch,
sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen ”waar geen helper
is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie
voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Voor de Pauluskerk als
diaconaal centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid,
laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des
persoons en zonder voorwaarden vooraf. Voor iedereen is er een boterham en
voor een kleine bijdrage een kop koffie. De Pauluskerk is open voor bezoekers
zeven dagen per week van negen tot negen. Elke zondag worden hier kerkdiensten
gehouden.

● Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

● Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt
● Zegen

● Postludium: Een Vaste Burg is onze God - Jan Zwart

● Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 5 november, oogstdienst, is onze voorganger ds. Janneke
Herweijer het zangkoor “Halleluja” zal meewerken aan de dienst.

Agenda
Vanavond 19.30u Taizé viering in de Geerteskerk. Het projectkoor "Zingen in
Verbondenheid" o.l.v. Nico Dekkers zal de liederen verzorgen
Woe 2 nov 11.30 uur overleg moderamen
Woe 2 nov 19.30 uur Hat & Ziel bij de familie Nieuwenhuize, Zomerweg 18

Voedsel -en Speelgoedbankactie 2023
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november van 09h00 tot 13h00 staan vrijwilligers voor
u klaar bij de kraam voor Bakker Boer om houdbare levensmiddelen in ontvangst
te nemen. De klanten van de Voedselbank geven onder andere de voorkeur aan
de volgende producten: houdbare melk, halvarine, thee, koffie, chocopasta, jam,
noten, tomatenpuree, knakworst, pakjes soep, spaghetti, hagelslag en koekjes.
Op zaterdagmiddag 4 november tussen 13h00 en 16h00 is de Geerteskerk ook
open voor uw gaven.

Deze middag kunnen jong en oud speelgoed naar de kerk brengen, het speelgoed
wordt ingezameld voor de Speelgoedbank Zeeland. Voor veel kinderen is het
helemaal niet zo gewoon dat ze met verjaardagen een cadeautje krijgen of iets
lekkers en soms gaan ze met een lege maag naar school.
Onder het motto “spelen met een volle maag” kan speelgoed waar niet meer mee
gespeeld wordt en wat nog mooi is, eventueel aangevuld met iets lekkers zoals
een blikje knakworst, een pak schoolkoekjes of chips afgegeven worden in de kerk.
We weten zeker dat we hiermee veel kinderen blij kunnen maken.
Els Robbeson heeft voor de herfstvakantie samen met de kinderburgemeester en
wethouders de scholen bezocht om deze actie onder de aandacht van de
scholieren te brengen.

Tijdens de eredienst op zondag 5 november staat de tafel van dankbaarheid
gedekt, voorafgaand aan de dienst kunt u nog levensmiddelen afgeven.
Elly Vermeulen kan nog hulp gebruiken voor de inrichting van de tafel op
zaterdagmiddag tussen 13h00 tot 1500.
We rekenen op een rijke oogst voor onze naasten.
Voor informatie pjverwijs@planet.nl
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