
Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023 
 
Voorganger:  ds. Janneke Herweijer 
Organist:   Rene Nijsse 
Ouderling :     Peter Eversdijk 
Diakenen:       Piet Verwijs en Elly Vermeulen 
Koster:          Ab Lokerse 
Lector:           Peter Eversdijk 
M.m.v. de cantorij olv Corrie Smits-Harinck 
 
 
 

Preludium 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied :  
antifoon  door cantorij :  Wij roemen in het kruis van  de Heer Jezus 

Christus   
In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis 
Door wie wij verlost en bevrijd zijn. 
 

Zingen : Psalm 67 : 2 en 3 (allen) 
 

De cantorij herhaalt de antifoon 
 

Bemoediging en groet 

voorganger:  Wie woont in de hoede van de allerhoogste God 
gemeente   :  overnacht in de schaduw van de Almachtige 
voorganger :  Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
gemeente    :  Hij is een schild, een muur om je heen. 
voorganger  :  genade zij u en vrede van God onze Vader en van 

Jezus Christus,  onze Heer 
 

Toelichting op de liturgische schikking 
 

Kyrie- gebed ( gezongen) : vanwege alle pijn 
 

Cantorij: Vanwege alle pijn bij mensen, groot en klein: Heer, wil bij 
ons zijn. 

Allen:  Heer, wil bij ons zijn. 
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Cantorij: Kyrie-e-leison 
Allen:  Kyrie-e-leison 
Cantorij: Vanwege groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet: Heer, 

vergeet ons niet. 
Allen:  Heer, vergeet ons niet. 
Cantorij: Christe-e-leison 
Allen:   Christe-e-leison 
Cantorij: Vanwege zoveel nood, in ’t klein en in het groot: Heer, 

verjaag de dood. 
Allen:   Heer, verjaag de dood. 
Cantorij: Kyrie-e-leison 
Allen:   Kyrie-e-leison! 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed van de Witte Donderdag 
 

Lezing: Exodus 12: 1, 15-20 
 

Zingen : Lied 816 
 

Lezing : Matheus 26: 30-40a 
 

Cantorij zingt : In de stilte van de nacht. 
 

Stem:  Samen gegeten, samen gedronken, samen gemeenschap            
geweest en weer alleen. Alleen? 

Cantorij:  In de stilte van de  nacht met mijn vrienden, met mijn vrienden, 
word ik beangst en bang zo vlak bij mijn vertrouwde vrienden. 

Stem:  Driemaal gevraagd om met mij te waken, driemaal zo moe, zijn 
jullie gaan slapen. 

Cantorij: In de stilte van de nacht groeit de wanhoop, groeit de wanhoop, 
slechts verlatenheid en angst, ja, van god, en mens verlaten. 

Stem: Verborgen God, laat Je toch vinden, treed toch tevoorschijn, 
laat Je zien! Wij zoeken Jou met hart en zinnen, wij zoeken Jou 
met hart en ziel! 

Cantorij: In de stilte van de nacht groeit aanvaarding, groeit aanvaarding, 
vrede spreidt zich in mijn hart, overgave en onthechting. In de 
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stilte van de nacht judaskussen, judaskussen, overvallen, 
opgebracht, om wat schijngetuigenissen.  

Stem:  Driemaal gevraagd of jij hem zou kennen, driemaal gevlucht in 
niets dan ontkenning.  

 

Stilte 
 

Overweging 
 

Orgelspel 
 

Zingen : Lied 400: vs. 1 cantorij, 2 t/m 5 : allen 
 

Voorbeden 
 

VIERING AVONDMAAL 
 

Nodiging: De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en 
Hem liefhebben. Hij nodigt ons allen uit om dankbaar en 
gelovig in te stemmen met de lofprijzing en brood en beker te 
ontvangen uit Zijn hand. 

 

Gezongen Tafelgebed  door cantorij “Die in dezelfde nacht”  
 

Cantorij:  die in dezelfde nacht, dat Hij is overgeleverd, het brood nam, 
het zegende en brak en zeide: “Dit is mijn lichaam voor U, doet 
dit tot mijn gedachtenis”. En evenzo na de maaltijd, als Hij de 
drinkbeker genomen en gedankt had: “Deze drinkbeker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed: doet dit zo dikwijls die drinkt, 
tot mijn gedachtenis” 

Allen :  Amen. 
Cantorij: Want zo dikwijls ge dit brood eet en deze beker drinkt, 

verkondigt ge de dood des Heren totdat Hij komt. Kom Heer 
Jezus, kom. Allen: Kom Heer Jezus, kom. 

V:  Heer, om uw Geest bidden wij, dat wij in dit brood en deze 
beker het lichaam en het bloed van Jezus uw Zoon mogen 
ontvangen, en dat wij met elkaar verbonden worden tot het 
ene Lichaam van Christus op aarde. Zo bidden wij in Jezus 
naam: Onze Vader 

 

Delen van Brood en wijn 
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V:  Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam 
van Christus, de beker der dankzegging is de gemeenschap met 
zijn bloed. Neemt, eet en drinkt en gelooft. Komt nu want alle 
dingen zijn gereed 

 

Orgelspel 
 

Zingen : Lied 568a : Ubi Caritas (allen ) 
 

Overgang naar Goede Vrijdag 
 

Zingen : Lied 393 
 

Luthers Avondgebed 
 

Heer, blijf bij ons, 
Want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
Aan de avond van de dag, 
Aan de avond van het leven, 
Aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
Met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw Woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
Wanneer over ons komt 
De nacht van beproeving en angst, 
De nacht van twijfel en aanvechting, 
De nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons  
In leven en sterven, 
In tijd en eeuwigheid. 
Amen.  

 
De paaskaars wordt brandend weg gedragen. We verlaten in stilte de 
kerk. 
Wil u het boekje laten liggen in de kerk? 
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Liturgie Goede Vrijdag 7 april 
 
Voorganger:  ds. Janneke Herweijer 
Organist :        Niels Eversdijk 
Ouderling :      Piet Nieuwenhuize 
Diaken:             Aart Minnaard 
Koster:             Jan Kees Nieuwsdorp 
Lectoren:         Jannie de Witte, Andre Alting en Anne Wiersma 
Beamer:            Niek Walhout 
 

Voorganger:  Gisteren het verhaal van gedeelde vriendschap en gedeelde 
vreugde aan een tafel met brood en wijn. Gisteren ook het 
verhaal van eenzaamheid en verraad. Was het zo moeilijk om 
te blijven waken? Was solidariteit teveel gevraagd? 
Vandaag het verhaal hoe Hij beticht wordt van kwaad niet 
bedreven en  hoe ze een reden vinden om Hem te doden, uw 
Zoon. Een mens sterft, bespot en vernederd, en als goden 
sterven, sterven zij om op te staan. 

 Eeuwige, Bij U schuilen we in het onbarmhartige licht van 
deze dag. Behoed ons in de schaduw van uw vleugels, als wij 
hier waken en bidden met Hem, uw Zoon, die tot in de dood 
aan U vasthield 

G:   HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP 
 

Zingen : lied 547: 1 t/m 5 
 

Toelichting op de liturgische schikking 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 

Lezingen 
Tijdens de lezingen worden de glasiconen van Anne- Marie van der 
Wilt vertoond op de beamer 

 

Johannes 18 : 1 ( Gethsemane) 
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Bij de statie: Gethsemane  
 
Zingen: LBK 180 : 1 Gethsemane die nacht moest eenmaal komen 
 

Johannes 18 : 3-12  
Bij de statie : Verraad van Judas 
 

Zingen: LBK 180 : 2 
 

Johannes 18: 15, 25-27. 
Bij de statie: Verloochenig door Petrus 
 

Zingen : Lied 558 : 1 en 5 
 

Johannes 19: 1-16 
Bij de statie: Jezus voor Pilatus 
 

Zingen: Lied 558 : 6 en 7 
 

Johannes 19 : 16 en 17 
Bij de statie: Gedragen last 
 

Zingen : Lied 547 : 1 
 

Johannes 19: 18-24 
Bij de statie: Kruisiging van Jezus 
 

Zingen : lied 558: 8,9 en 10 
 

Johannes 19: 25-27 
Bij de statie : Piëta 
 

Zingen : lied 587: 5 
 

Johannes 19: 28-30 
Bij de statie: Sterven van Jezus 
 

Stilte 
 

Iedereen mag naar voren komen om een bloem of lichtje te plaatsen 
 

Johannes 19: 38-42 
Bij de statie: Graflegging 
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Gebeden en aansteken van kaarsen 
Zingen : lied 590: 1, 2 en 3 
 

Slotgebed voor Goede Vrijdag 
                          
God, 
Hier zijn we nu, 
Met niets in onze handen, 
Mensen in een wereld  
Waar haat en tweedracht 
Onrecht en menselijk verdriet is; 
Bevrijd ons ervan 
Door de kracht van de liefde, die sterker is dan de dood. 
Omwille van hem, Jezus uw Zoon 
Ons levenslicht. 
Amen.  
 
De dienst eindigt in stilte 
Wilt u het boekje laten liggen in de kerk?  
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Paaswake  8 april 2023 
 
Voorganger: ds. Janneke Herweijer 
Ouderling :   Lies Walhout 
Diaken:         Rennie Naafs 
Koster:          Cor Dekker 
Organist     :  Rene Nijsse 
Lectoren      : leden van de cantorij 
M.m.v. de cantorij olv Corrie Smits-Harinck 
en……… 
    
(De cantorij, voorzanger en drager v.d. paaskaars zijn achter in de 
kerk)  
 

Openingswoorden  
De nacht valt 
En niets blijft dan onze onmacht 
Geen enkel woord vindt nog gehoor 
Geen taal kan nog helen. 
  
De nacht valt…….. 
En onze schaamte zullen wij niet verbergen: 
Om onze eigen machteloosheid, 
Om het onschuldig bloed, 
Om de waan van de dag met zijn geloof en geweld, 
Om alle kleine mensen die de prijs betalen……. 
 
Om die altijd brandende vraag onder mensen 
Is er tenslotte toekomst voor ons. 
Zijn wij onderweg naar leven en licht, 
Of zakken wij weg in duister en dood, 
Is het met alles nu eenmaal zo 
Of is er hoop op beter dan nu, 
Een weg door de dood? 
 

Cantorij zingt:   nachtblauw de hemel, donker de aarde  
Geen enkel geluid, niets te horen, niets beweegt 

     Als in doodsslaap wachten wij op wat komt. 
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BINNENDRAGEN PAASKAARS 
 

Voorzanger:  Licht van Christus  
 

Allen:       verdrijf de  duisternis ( 3x) 
 

Kaarsjes worden aan gestoken aan de paaskaars en aan elkaar 
door gegeven 
 

Onder het doorgeven van het licht zingt de cantorij: 
“Licht dat terugkomt”, Hoop die niet sterven wil, Vrede die bij 
ons blijft. ( 3x)  

 

LICHT IN DE NACHT  
 

Voorganger:    Om de hoop, om het vertrouwen, dat alles tenslotte  
Goed zal komen, wordt voor ons kleingelovigen,  
Ontmoedigd misschien en bang onderweg 
Een kaars in het duister ontstoken. 
Een schamele vlam, teken van Hem 

      Die wanhoop en dood 
In levend vertrouwen overwon. 
 

KAARSJES DOVEN 
 

Voorganger: Gebed bij de opening van de schrift 
 

Toelichting op de schikking 
 

Lezen:  Genesis 1  :  1 – 5   “Licht” 
 

ZINGEN:  Lied van de paasnacht:  couplet 1  (melodie  ps. 110) 
Komt, viert met ons het komen van de morgen 
Dag van het licht, dat opstraalt uit het graf. 
Leven en dood zijn in Gods trouw geborgen 
Waar Hij het volk het leven wedergaf 
 

Lezen:  Genesis 12 :  1 – 9   “Een nieuw begin “ 
 

ZINGEN:   couplet 2 
Een nacht van waken is dit voor de Here 
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Om ons te voeren uit Egypteland 
Dit is de nacht, de Heer tot lof en ere 
Wij zijn bewaard, Hij houdt ons in Zijn hand 
 

Lezen : Exodus 14 :  19 – 25  “naar de vrijheid” 
 

ZINGEN:     couplet 3 
Komt, viert met ons het komen van de morgen 
Dag van het licht, de nieuwe dageraad 
In dood en leven wil Hij ons verzorgen 
De wachter die ons nimmermeer verlaat ! 
 

Lezen  : Ezechiel  37:  1 – 14 
 

ZINGEN Toen ik daar zat, verweesd en…….(liedboek 609)  1, 3 en 4 
 

Lezen:  Jona 2 :  1 – 11 
 

DOOPGEDACHTENIS 
V:  Dit is de nacht waarin we worden terug gebracht naar de bronnen 

van ons geloof. De uittocht uit angstland is ons op het lijf 
geschreven met het water van de doop. Wij zijn opgestaan uit de 
nacht, kinderen van Abraham geworden en de Zoon van Israël 
neemt ons mee door water en door duisternis, als reisgenoot naar 
ongeziene verten. Gemeente, in de uittocht van deze nacht, waarin 
christus ons is voor gegaan, gedenken wij onze doop, weten wij ons 
in Gods hart geschreven en bidden wij God, dat zijn licht het 
duister uit ons leven verdrijft. 

 

Water uit de kruik wordt in het doopvont gegoten.  
 

ZINGEN: De geest des Geren heeft  ……… (liedboek 686) 1 en 2 
 

Doopgebed 
           (we gaan staan) 
 

ZINGEN:  geloofsbelijdenis ( lied 340 b) 
 

FEEST VAN DE OPSTANDING 
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ZINGEN: U kennen uit en tot U leven  (liedboek 653) 1 en 2 ( cantorij) 
3, 4 en 5 ( allen)   
(tijdens dit zingen lopen we naar het Noorderkoor waar de               
maaltijd klaar staat. De gemeente volgt de cantorij) 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 

4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 
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DIENST VAN GEBEDEN 
 

Voorganger:   Dit is de nacht waarin wij gedenken 
Hoe één onder ons de dood overwon 
en opstond, als eerste van allen. 
O God, hoor ons gebed 
En doe ons weer leven met hart en ziel 
Wek ons uit de slaap en onze boze dromen 
Beziel ons en maak ons nieuwe mensen. 
 

Laat ons bidden, besloten met: :  “Onze Vader” ( allen)    
 

Toelichting bij maaltijd 
 

Viering MAALTIJD  (er is voor ieder  wijn, sap, paasbrood, radijs, 
matzes) 

Als het lied “De steppe zal bloeien”op de piano wordt gespeeld, gaan 
we terug naar onze plaatsen(Edwin begeleidt) 
 

We lezen het paasevangelie: Matheus 28: 1-7  
 

Slotlied: lied 608 : de steppe zal bloeien.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgen zetten we de paasviering voort met het paasontbijt (8.30 uur) 
en viering ( 10.00 uur) 
 
 
 
 
 


